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voorwoord

Het integratieprobleem?
Wat er werkelijk gebeurde in de week 

waarin Amsterdam wereldnieuws werd 

Op 13 november 2024 plaats ik op mijn LinkedIn-pagina een 
foto van premier Schoof in spijkerbroek en houthakkershemd 
terwijl hij lachend naast mij staat. Ik sta er ook vrolijk op, maar 
dan wat formeler gekleed en ik heb de ambtsketen om. Ik ben 
als locoburgemeester bij de Amsterdam Marathon, hij als loper. 
Dat korte moment is dan nog maar een paar weken geleden. In 
de tussentijd is onze stad in brand komen te staan. Bij de foto 
schrijf ik deze tekst:

Ik ben het integratieprobleem (volgens premier Schoof).
De gebeurtenissen van afgelopen week hebben mij diep 

geraakt. Onze stad werd getroffen door een golf van geweld, 
racisme en antisemitisme. Rondom de voetbalwedstrijd Ajax-
Maccabi Tel Aviv werden vreselijke genocidale leuzen gescan-
deerd. Over scholen die niet meer nodig zouden zijn in Gaza 
omdat er toch geen kinderen meer woonden. In appgroepen 
werd opgeroepen tot een Jodenjacht. Op straat werd door op-
gefokte jongeren gevraagd naar paspoorten, waarmee mensen 
moesten bewijzen dat ze niet uit Israël kwamen om agressie te 
ontlopen. Israëlische hooligans trokken Palestijnse vlaggen van 
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huizen en mishandelden een Amsterdamse taxichauffeur. Het 
zijn stuk voor stuk onacceptabele gedragingen die niet in Am-
sterdam thuishoren en bij veel Amsterdammers zorgen voor 
heftige associaties en begrijpelijke angst. De daders moeten op-
gepakt worden en gestraft.

Aan ons allemaal de opdracht om de rust in de stad te her-
stellen. Hierbij moeten we elkaar opzoeken, geen groepen be-
schuldigen, maar geloof en vertrouwen hebben in de kracht 
van verbinding. We moeten wangedrag van individuen aan-
pakken en blijven investeren in perspectief voor jongeren die 
wel willen.

Maar premier Schoof en vvd-staatssecretaris Nobel vinden 
het een beter idee om een hele groep weg te zetten als een pro-
bleem. Het gaat volgens hen om een specifieke groep met een 
migratieachtergrond, een islamitische achtergrond, een Ma-
rokkaanse achtergrond. Ik voel me aangesproken, want al die 
achtergronden heb ik ook.

Ik ben geboren in Amsterdam, ik ben hier naar school ge-
gaan, ik ben op diezelfde school gaan werken als docent, ik heb 
op de taxi gereden, ik heb als pedagogisch medewerker in een 
jeugdgevangenis gewerkt, ik heb bij allerlei overheden mogen 
adviseren en nu ben ik wethouder van de mooiste stad ter we-
reld, die het zwaar heeft. Samen met vele andere Amsterdam-
mers met een migratieachtergrond die bijvoorbeeld werken bij 
de politie, in het onderwijs, in de zorg, in het openbaar vervoer 
en andere belangrijke sectoren zetten wij ons elke dag in voor 
het herstellen van vertrouwen en de terugkeer van de rust in 
onze mooie stad.

En als dat voor de premier een integratieprobleem is, dan 
ben ik er trots op om het integratieprobleem te zijn.
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Er komen tienduizenden duimpjes, hartjes en andere emoji’s 
op, achthonderd mensen nemen de moeite om een reactie te 
schrijven. Die gaan alle kanten op. Wie zich uitspreekt over deze 
kwestie is altijd voor de een te veel een vriend van de Palestijnen, 
voor de ander te veel op de hand van Israël. Je doet nooit genoeg 
en altijd te veel. Maar de waardering voor het feit dat ik dit ge-
luid laat horen overheerst. Op LinkedIn en in de echte wereld. 
Ik krijg ook veel berichten die neerkomen op ‘ja, maar jij bent 
een goeie’. Die krijg ik zelfs van Schoof in een Kamerdebat een 
paar weken later. Hij ‘bedoelde niet die Amsterdamse wethou-
der’ toen hij in de persconferentie na de ministerraad van 11 no-
vember 2024 zei ‘dat we zonder al te veel moeite kunnen stellen 
dat we in Nederland een integratieprobleem hebben’.

Bijna achteloos zetten hij en anderen een miljoen mensen 
weg. Hij kreeg net zoveel bijval. En net zoveel kritiek ook. Want 
ook daarin is iets veranderd. Je mag inmiddels alles zeggen te-
gen mensen met een migratieachtergrond, inclusief ‘ja, maar jij 
bent een goeie’. Maar wij praten nu ook terug. Wij zijn onder-
tussen zo geïntegreerd dat we recht voor zijn raap zeggen waar 
het op staat. En dat is bijvoorbeeld dat het echte integratiepro-
bleem is dat mijn generatie en onze kinderen die hier geboren 
en getogen zijn überhaupt zouden moeten integreren. We zijn 
een onmiskenbaar deel van deze samenleving. Integratie is voor 
ons daarom de stok die gebruikt wordt om ons klein te houden. 
We doen al volop mee en het eindeloze gehamer op integratie 
laat vooral zien dat dat voor sommigen nou ook weer niet de be-
doeling is. Op deze manier is integratie verworden tot iets wat 
alleen maar angst en verdeeldheid aanjaagt.

Dit is wat er gebeurde in die rampweek.
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Ajax loot Maccabi
Op 30 augustus bepaalt de uefa-loting dat Ajax Maccabi Tel 
Aviv op bezoek krijgt. In september en oktober vinden er ver-
schillende overleggen en voorbereidingen plaats. De club uit Is-
raël geldt van oudsher als een bevriende club, maar wat betekent 
dat nog? Ik maak me zorgen over de komst van hun fans, maar 
ik word gerustgesteld door hoe serieus onze burgemeester het 
in de aanloop ernaartoe neemt. Ze heeft veel contact met alle 
partijen rond de wedstrijd, om mogelijke onrust vroeg te kun-
nen signaleren. Op 29 oktober, negen dagen voor de wedstrijd, 
vraagt ze de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid nog om een extra dreigingsinschatting. Deze instan-
tie signaleert geen concrete dreigingen. Vanaf dat moment kan 
ik me richten op de opstelling van Ajax. Het is immers belang-
rijk voor de club dat de wethouder Sport daarover meedenkt.

Maar zonder gekheid, helemaal gerust zijn we er natuurlijk 
niet op. De genocide in Gaza is dan al meer dan een jaar bezig 
en er wordt terecht bijna dagelijks tegen gedemonstreerd in Am-
sterdam. Op 4 november, drie dagen voor de wedstrijd, wordt 
er een demonstratie bij de Johan Cruijff ArenA aangekondigd 
‘tegen de aanwezigheid van Maccabi Tel Aviv Football Club ten 
tijde van een genocide tegen de Palestijnen, tegen voetbalclub 
Ajax die hun aanwezigheid mogelijk maakt, en om het publiek 
van de wedstrijd bewust te maken’. Die demonstratie wordt de 
volgende dag op last van de gemeente verplaatst naar het Anton 
de Komplein, iets verder weg van het stadion. Grote delen van 
het centrum worden aangemerkt als veiligheidsrisicogebied.

7 november
Ik ben aan het begin van die week nog in Barcelona. Behalve 
Sport heb ik ook Economische Zaken in mijn portefeuille. Op 
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de zogeheten Smart City Conferentie presenteer ik een pilot met 
nieuwe sportvelden waarin we water opslaan onder de opper-
vlakte. Zodat we overmatige regenval goed kunnen opvangen, 
wat een steeds grotere uitdaging gaat worden voor onze stad de 
komende jaren. Daarnaast koelt het op een natuurlijke manier 
het kunstgras op de velden, dat erg heet kan worden in de zon. 
Het is een nogal actueel thema op dat moment in Spanje. Het is 
de week na de overstromingsramp in Valencia en de dagen dat 
wij er zijn krijgt Barcelona te maken met gigantische regenval en 
veel wateroverlast. De gevolgen van het veranderende klimaat 
en de noodzaak van innovatieve oplossingen als deze komen in 
die week goed bij elkaar en onze pilot wordt daar met veel en-
thousiasme ontvangen. Ik kom pas de dag voor de wedstrijd te-
rug en werk me door alle afspraken heen die in de nu kortere 
werkweek zijn gepropt. Op donderdagavond ben ik bekaf en be-
sluit ik om niet naar het stadion te gaan, maar om tijd met mijn 
kinderen door te brengen en de wedstrijd thuis te kijken. Er is 
dan al het nodige gebeurd in de stad.

Op woensdagavond gaat het al mis. Er dreigt een confrontatie 
tussen pro-Palestijnse demonstranten en Maccabi-supporters. 
Op de ArenA worden pro-Palestijnse leuzen gespoten en an-
ti-Israël teksten geprojecteerd. Op de Dam lopen Maccabi-fans 
over een Palestijnse vlag en iets verderop trekken ze een vlag van 
een gevel. Ook vallen ze mijn oud-collega’s aan. Kennelijk hou-
den ze niet van Marokkaanse taxichauffeurs. Op dat moment 
weet ik dit nog allemaal niet, de gebeurtenissen worden later pas 
in volle omvang bekend.

Op donderdag is de politie al vroeg in de middag bezig om de 
situatie op de Dam beheersbaar te houden. Daar zijn vijfhonderd 
Maccabi-supporters zich aan het voorbereiden op de wedstrijd. 
Aan het eind van de middag trekken ze leuzen scanderend via 
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het Centraal Station naar het stadion. Tegelijkertijd wordt ook 
de demonstratie op het Anton de Komplein onrustig.

Tegen negen uur schakel ik in en zie ik op tv dat de ArenA 
zich gevuld heeft. Ik voel iets van opluchting. Vaak is dit qua 
openbare orde en veiligheid de finish, als iedereen in zijn ei-
gen vak zit en de spelers het veld betreden. Voorafgaand aan de 
wedstrijd wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtof-
fers in Valencia. De Maccabi-‘supporters’ verpesten het eerbe-
toon met een fluitconcert. Onbeschoft hooligangedrag, zo zien 
we het dan nog. Ajax wint met vijf-nul. Het enige goede nieuws 
op een stressvolle dag in een te drukke week. Ik ga direct naar 
bed om bij te tanken.

8 november
Terwijl ik slaap, ontlaadt alle opgebouwde spanning zich als de 
supporters rond middernacht terugkomen in het centrum. An-
derhalf uur lang zijn er aanvallen op kleine groepjes en indivi-
duen die eruitzien als een Maccabi-supporter. Deze aanvallen 
die ‘hit-and-run’ genoemd gaan worden hebben we nog niet eer-
der gezien in Nederland. De beelden die er al snel van verschij-
nen zijn afschuwelijk, net als wat er later naar buiten komt uit 
appgroepen waarin het over Jodenjacht gaat.

Zodra ik wakker ben, doe ik het dagelijkse ochtendrondje op 
mijn telefoon. Er bouwt zich elke nacht wel een lijstje apps, mel-
dingen en nieuwsberichten op, maar nu lijkt het apparaat bijna 
ontploft. Ik sta al snel naast mijn bed. In de appgroep van bur-
gemeester en wethouders wensen we Halsema sterkte en bespre-
ken we wat we kunnen doen. Zij gaat na een doorwaakte nacht 
van het ene naar het andere veiligheidsoverleg en ondertussen 
bereidt ze zich voor op de persconferentie die ze later die och-
tend zal geven. Wij vegen onze agenda’s leeg om aan de slag te 
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gaan in de stad. De mensen bellen die voor ieder van ons wet-
houders de voelsprieten zijn in de buurten. ‘Hoor je iets, zie je 
iets, moeten we iets?’ Ik heb contact met raadsleden die vragen 
hebben of gewoon even willen bellen. We gaan op pad om ons 
gezicht te laten zien in de stad en om de mensen die de boel bij 
elkaar houden te ondersteunen. Naar de plekken toe waar het 
mis dreigt te gaan. Om die reden is de enige bestaande afspraak 
die ik die eerste dag wel door laat gaan een overleg met alle jon-
gerenwerkorganisaties in Nieuw-West. Het is superwaardevol 
om hun eerste indrukken te horen over wat er speelt in de buur-
ten. Juist omdat we in de geest van Job Cohen, onze oud-bur-
gemeester, bij wie ik op deze momenten nog steeds terecht kan 
voor wijze raad, ook in wat hij ‘vredestijd’ noemt, investeren in 
deze organisaties, staan ze nu het erop aankomt zij aan zij met 
ons om rust terug te brengen in de stad.

Met z’n allen zijn we bijna dag en nacht in touw en brengen we 
steeds beter in kaart wat er gebeurd is en vooral ook wat er moet 
gebeuren. Vanuit Den Haag komt ondertussen het tegenoverge-
stelde. Al om twintig over vijf ’s ochtends zet Wilders op X dat er 
een Jodenjacht gaande lijkt in Amsterdam. Hij is de eerste maar 
niet de enige die olie op het vuur gooit voordat de feiten goed en 
wel bekend zijn. Het is ons al gauw duidelijk dat dit voor het ka-
binet vooral een politieke actualiteit is en voor sommigen iets om 
mee te scoren. In plaats van ons de hand te reiken probeert Den 
Haag ons eerder een draai om de oren te geven. Ondertussen 
blijven wij in gesprek, een luisterend oor bieden, proberen meer 
te weten te komen en gerust te stellen. Met collega-wethouder 
en mede-PvdA’er Marjolein Moorman stuur ik een bericht aan 
onze partijleden, om ons medeleven met de slachtoffers te uiten 
en eerste duiding te geven op basis van wat we dan weten. We 
gaan met een aantal leden die dat willen in gesprek en proberen 
onrust weg te nemen.
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9 november
Terwijl we de stad in blijven trekken, krijgen we van gemeente-
secretaris Peter Teesink het bericht dat we voorzichtig moeten 
zijn, even een paar dagen liever met de dienstauto naar afspra-
ken dan op de fiets, alert zijn als we ons in grote groepen bege-
ven. Er komen bedreigingen binnen bij de gemeente, ook aan 
ons adres. En niet alleen bij ons trouwens. Vanuit Israël probe-
ren mensen verbanden te leggen tussen vermeende daders van 
de hit-and-runacties en andere Amsterdammers. Dat neemt ab-
surde vormen aan. Ik zou bijvoorbeeld als wethouder Sport me-
deverantwoordelijk zijn voor de rellen omdat een persoon op 
camerabeelden lijkt op iemand die lid is van een voetbalclub 
waar ik de verantwoordelijkheid voor draag. Als ik er niet voor 
zorg dat deze jongen wordt opgepakt, dan zal ik daar de rest van 
mijn leven de consequenties van ervaren. Het is soms zo verge-
zocht, maar daarmee niet minder bedreigend, dat ik berichten 
van dit kaliber maar doorstuur naar Peter en zijn mensen. Uit-
eindelijk wordt er ook aangifte gedaan. Ik zorg ervoor dat ande-
ren die onder vergelijkbare verdachtmakingen lijden en dezelfde 
bedreigingen krijgen, zoals een bestuurslid van een voetbalver-
eniging met een islamitische achtergrond, de morele en even-
tuele juridische steun krijgen die ze nodig hebben. Vooral deze 
vrijwilligers verdienen onze steun bij dit soort vergezochte en 
persoonlijke aanvallen.

Van een heel andere orde, maar toch bevreemdend, zijn die 
berichten waarin gevraagd wordt waar mijn reactie blijft. Die 
krijg ik vooral in de vorm van informele appjes van mensen 
met wie ik als wethouder een professionele verhouding heb en 
die ik vaak al ken vanuit de acht jaar als raadslid ervoor. Ik zal 
er niet letterlijk uit citeren, maar het zijn varianten op ‘waar blijft 
de reactie van jou en Touria?’ Dat collega-wethouder Meliani 


