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Voor Jon, 
die elk aspect van het leven  
doordrenkt met creativiteit





Ervaar de vragen nu. 
Dan zul je misschien, 

geleidelijk en ongemerkt, 
op een nog onbekende dag 

het antwoord ervaren.

– Rainer Maria Rilke
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inleiding

een ingang

Zolang ik me kan herinneren houd ik een dagboek bij. Het functioneerde als 
de hoeder van mijn herinneringen en verlangens. Ik heb het gebruikt om de 
lastigste struikelblokken te beschrijven, de ruwste golven te trotseren, de on-
gedefinieerde ruimte tussen niet meer en nog niet te doorkruisen. Als tiener 
schreef ik in mijn dagboek als mijn hart weer eens gebroken was en tijdens 
andere groeipijnen. En ook hield ik het dagboek bij in de dagen die voor-
afgingen aan bepalende, angstwekkende keerpunten, zoals toen ik naar de 
universiteit ging en mijn weg moest zien te vinden na mijn eindexamen. De 
rode draad in al die dagboekaantekeningen was dat ze gericht waren op de 
toekomst en dat ik speelde met de vraag: ‘Wat ga ik met mijn leven doen?’ Ik 
schreef de ene na de andere bladzijde over allerlei veranderingen en mogelijk-
heden, een schuifdeurachtige onderneming waarin ik onderzocht hoe al mijn 
levens eruit zouden kunnen zien: naast wie ik wakker zou worden, of ik een 
advocaat of misschien wel een romanschrijver zou worden, of ik mensenkin-
deren of hondenkinderen zou grootbrengen en alles daartussenin.

Het bijhouden van mijn dagboek ontwikkelde zich van een leuk tijdver-
drijf tot een reddingsboei toen ik op mijn tweeëntwintigste te horen kreeg dat 
ik leukemie had. Hoewel ik wist dat mijn diagnose ernstig was – mijn artsen 
vertelden me dat mijn overlevingskans op de lange termijn maar 35 procent 
was – benaderde ik de behandeling met een jeugdige naïviteit. Ik rekende op 
een kort verblijf in het koninkrijk van de zieken: een paar weken chemo in het 
ziekenhuis, gevolgd door een beenmergtransplantatie en daarna terug naar 
het leven zoals ik dat altijd had gekend. Ik nam breinaalden en wol mee naar 
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de kankerafdeling en was van plan een expert in het breien van sjaals te zijn 
op het moment dat ik ontslagen zou worden uit het ziekenhuis. Misschien 
nog bedrieglijker was dat ik een stapel vuistdikke boeken als Oorlog en vrede 
inpakte en mijn ouders opgewekt vertelde dat ik van plan was mijn tijd daar 
te besteden aan het doornemen van de volledige westerse literaire canon. Ik 
was altijd al ambitieus geweest en dacht dat ik de productiviteit van voor mijn 
diagnose wel kon handhaven.

Maar de tijd en de rampspoed weten ons te beroven van onze illusies en 
aan het eind van de zomer had ik er niet een meer over. Nadat ik weken ach-
tereen alleen in een ziekenhuiskamer opgesloten had gezeten, waarbij ik de 
ene na de andere injectie toegediend kreeg, een eindeloze reeks vragen op 
me kreeg afgevuurd en leed onder de genadeloze bijverschijnselen van een 
chemokuur, kreeg ik te horen dat de reguliere behandeling niet aansloeg. De 
kwaadaardige leukemiecellen in mijn bloedbaan waren niet vernietigd, maar 
juist meer dan verdubbeld. Er dreigde beenmergfalen en de enige kans die ik 
nog had was een klinisch onderzoek in de tweede fase. Een experimenteel on-
derzoek waarvan nog niet vaststond dat het veilig of effectief was, betekende 
een afschuwelijke onzekerheid, in een periode waarin ik juist wanhopig ver-
langde naar de zekerheid van een genezing. In de daaropvolgende maanden 
deden de nieuwe chemomedicijnen hun werk: langzaam maar zeker vernie-
tigden ze de leukemiecellen en maakten zo de weg vrij voor een beenmerg-
transplantatie, al eiste dat meer van mijn lichaam dan ik ooit voor mogelijk 
had gehouden.

Op dat moment had ik al bijna een jaar lang de ene na de andere zie-
kenhuisopname doorstaan: niet alleen om behandeld te worden, maar ook 
vanwege gevaarlijke complicaties die varieerden van neutropene koorts tot 
sepsis. Mijn immuunsysteem functioneerde totaal niet meer en ik mocht niet 
naar restaurants, bioscopen of andere openbare ruimten waar veel mensen 
samenkomen. Wanneer ik de deur uitging moest ik handschoenen en een 
mondkapje dragen. Mijn artsen waarschuwden dat zelfs iets simpels als een 
verkoudheid dodelijk zou kunnen zijn. Doordat ik gekluisterd was aan een 
ziekenhuisbed en niets kon doen zonder hulp van anderen – zelfs geen simpe-
le handelingen als douchen – raakte ik in een diepe depressie. De belangrijk-
ste vraag die ik mezelf stelde was niet langer wat ik met mijn leven ging doen, 
maar: wie ben ik en wat vind ik echt belangrijk? Ik herkende mezelf niet meer 
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en alleen al het idee dat ik een sjaal zou breien of zou lezen, zelfs iets veel een-
voudigers dan Oorlog en vrede, vond ik niet alleen naïef maar zelfs belachelijk. 
Het voelde alsof mijn leven voorbij was voor het goed en wel was begonnen.

Ik kwam die wanhoop te boven door een honderddagenproject, een on-
derneming die in het leven was geroepen door Michael Bierut, een ontwer-
per die doceert aan Yale University. Tijdens dat project verricht je honderd 
dagen lang elke dag een creatieve daad: je maakt een tekening, schrijft een 
gedicht of maakt een foto, welk medium je ook maar aanspreekt. De essentie 
van het project is dat je discipline inzet als middel voor creatieve inspiratie. 
Bierut zegt daarover: ‘Het is gemakkelijk om gestimuleerd te worden als je 
in de greep bent van een groots idee. Maar wat moet je doen als je niets hebt 
waarmee je kunt werken? Gewoon in bed blijven liggen?’

In de uitgeputte toestand waarin ik verkeerde en waarbij ik aan mijn lot 
was overgelaten zou mijn antwoord op die vraag vermoedelijk ‘ja’ hebben ge-
luid. We waren met het honderddagenproject begonnen op instigatie van een 
vriend van de universiteit, die had voorgesteld dat we dit gezamenlijk moes-
ten doen, zodat we in die moeilijke tijd met elkaar verbonden zouden zijn. 
Mijn ouders probeerden uit alle macht iets te vinden wat ons houvast kon 
bieden, iets waar we ons, naast het voortdurend dreigende slechte nieuws, 
mee bezig konden houden, en dus waren ze meteen te porren voor dit plan. 
Mijn vader schreef elke dag een herinnering op uit zijn kinderjaren in Tu-
nesië (hoewel hij erop stond 101 herinneringen te schrijven, met een knipoog 
naar de vertellingen van Duizend-en-een-nacht). Mijn moeder beschilderde 
elke dag een aardewerken tegeltje, bracht die tegels samen tot een mozaïek en 
hing dat boven mijn bed als een soort beschermende talisman. Hun enthou-
siasme was aanstekelijk en hoewel ik er weinig zin in had, besloot ik toch mee 
te doen. Als mijn creatieve daad koos ik de bezigheid die me in onstuimige 
tijden altijd had getroost: het bijhouden van een dagboek.

Het was niet altijd gemakkelijk om de pen ter hand te nemen, maar het 
honderddagenproject bood me de broodnodige structuur en verantwoorde-
lijkheid en, misschien wel het belangrijkst, het functioneerde als een depot 
voor mijn rusteloze geest. Ik begon mijn dagboek te gebruiken zoals een jour-
nalist zijn notitieboekje gebruikt: ik legde fragmenten vast van gesprekken 
die verpleegkundigen met elkaar voerden of schreef op wat ik zag door het 
raam van mijn ziekenhuiskamer: kleine mensen in pak die zich naar hun 
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werk haasten, tieners die elkaar omhelzen op banken, de bomen in het park 
in een goudgele gloed, daarna bladerloos en ten slotte behangen met ijspegels. 
Ik schreef woedende stukken in mijn dagboek waarin ik fulmineerde tegen 
de omstandigheden waarin ik verkeerde, tegen mijn lichaam en hoe verra-
derlijk dat functioneerde, tegen de goedbedoelde aansporingen van anderen 
om ‘positief te blijven’ en ‘de zon door de wolken te zien schijnen’. Ik legde 
mijn koortsdromen vast. Ik tekende figuurtjes. Ik maakte lijstjes. Ik onder-
zocht dingen die ik niet hardop kon zeggen, die ik niet aan anderen kon toe-
geven en soms zelfs niet eens aan mezelf. Nu en dan voelde het ondraaglijk 
zwaar wat ik schreef, maar achteraf voelde ik me altijd opgelucht, alsof er een 
last van mijn schouders was gegleden. En naast elk verdrietig moment dat ik 
beschreef noteerde ik ook mooie en zelfs grappige momenten die zich tege-
lijkertijd voordeden.

Het bijhouden van een dagboek tijdens mijn ziekte groeide voor mij uit tot 
een productieve manier om mijn nieuwe werkelijkheid te hanteren. In plaats 
van bij de pakken neer te zitten of me over te geven aan een gevoel van hope-
loosheid kon ik de contouren waarnemen van wat ik dacht en voelde en lukte 
het me er een zekere greep op te krijgen. En toen ik eenmaal had begrepen hoe 
ik op papier met mijn omstandigheden moest omgaan, werd het mogelijk in 
contact te komen met de mensen om me heen en hun te vertellen hoe ik me 
werkelijk voelde. Zij deden op hun beurt hetzelfde en samen wisten we onge-
kende vormen van intimiteit en liefde te bereiken. Ik leerde dat je door in ge-
sprek te zijn met jezelf ook in gesprek kunt komen met de wereld om je heen. 
Een jaar na mijn diagnose gebeurde dat vrij letterlijk, want toen werden die 
dagboekaantekeningen het materiaal voor mijn eerste schrijfopdracht: een 
wekelijkse column in The New York Times waarin ik schreef over de ervarin-
gen van een jonge vrouw die kanker heeft. De titel luidde: ‘Life, Interrupted’.

Maar wat er met mij was gebeurd was geen onderbreking, iets waar ik 
pas veel later achter kwam. Het woord ‘onderbreking’ veronderstelt een kor-
te pauze, waarna je verdergaat met de dingen waar je mee bezig was. Mijn 
ziekte duurde niet kort en ik kon mijn oude leven niet weer oppakken en ge-
woon verdergaan. Mijn kwellende behandeling duurde vier jaar voordat ik 
kankervrij werd verklaard en verlost was van het meedogenloze tl-licht van 
het ziekenhuis. Ik had me zo lang verheugd op die dag en rekende erop dat ik 
mijn gelukkige leven van voor de kanker snel weer kon oppakken. In plaats 
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daarvan was mijn lichaam toegetakeld, mijn hart was in duizend stukken ge-
broken en de kloof tussen mijn verwachtingen en de werkelijkheid was on-
overbrugbaar. Ik was verdwaald in het overgangsproces: ik zat klem tussen 
een kwellend verleden en een toekomst die ik me nog niet kon voorstellen.

In dat verloren jaar na de beëindiging van de behandeling hield ik op met in 
mijn dagboek schrijven. Ik had het gevoel dat ik niets meer te zeggen had en 
tegelijkertijd dat er te veel was wat ik zou willen zeggen. De gebeurtenissen 
in mijn leven hadden me geleerd dat ik er niet op moest vertrouwen dat er 
ook maar iets volgens plan zou verlopen, dus elke keer als ik wilde schrijven 
dat ik klem zat of dromen wilde noteren over de volgende stappen die ik zou 
gaan zetten, hoorde ik stemmen vol twijfel en angst in mijn hoofd. En wat als 
je je dan niet goed genoeg voelt, zeiden ze. Wat als je plannen in duigen val-
len door een bekend of onbekend gevaar? Waarom zou je alles weer opbou-
wen als de boel weer in elkaar kan storten?

Ik dans die tango met het gevaar misschien iets vaker dan anderen vanwe-
ge mijn ziekte, maar we kennen hem allemaal wel, toch? Je beëindigt een re-
latie op een pijnlijke manier en bezweert dat je de romantiek voor altijd uit je 
leven bant, omdat je denkt dat je zoveel hartzeer niet nog eens zult overleven. 
Je krijgt een afwijzingsbrief en dat steekt je zo dat je besluit om nooit meer te 
gaan solliciteren. Je wilt iets nieuws proberen, maar je bent bang dat je er niet 
goed in bent en dat je jezelf belachelijk zult maken, waardoor je er maar lie-
ver helemaal niet aan begint. Maar ik wist dat een leven dat door angst wordt 
bepaald een leven zou zijn waarin ik geen plannen maakte en waarin ik me-
zelf ervan weerhield groots te dromen. Het betekende een veilig en beperkt 
leventje, waarin ik mezelf indekte tegen de slechtst mogelijke uitkomst. Maar 
ik wilde juist gedurfd leven. Ik wilde me richten op de best mogelijke uitkomst 
en daardoor wilde ik me in mijn beslissingen en handelingen laten leiden.

En dus kwam ik met het uitzinnigste plan dat ik kon verzinnen: een nieuw 
honderddagenproject in de vorm van een reis van vierentwintigduizend kilo-
meter, alleen, dwars door het land, waarbij ik mensen opzocht die me hadden 
geschreven toen ik in het ziekenhuis lag en die me verhalen hadden verteld 
over hun eigen beproevingen, wijsheden en inzichten. Door die reis kwam ik, 
vrij letterlijk, in beweging, maar daarnaast leverde die me nieuw materiaal op 
voor mijn dagboek. Ik ging als volgt te werk: ik vertrouwde erop dat het me 
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zou lukken om te genieten van de mysterieuze manier waarop de zaken verlo-
pen, zelfs al gaat het niet volgens plan en voltrekt het zich allesbehalve ideaal, 
en om te geloven dat het onder ogen zien van je angsten precies dat oplevert 
waar je behoefte aan hebt. In mijn dagboek schreef ik: ‘Het is mogelijk om de 
koers van mijn levenswandel te verleggen.’

Maar toen ik weer thuiskwam in New York City besefte ik al snel dat er 
iets moest veranderen. Nadat ik maandenlang onderweg was geweest en me 
één was gaan voelen met de uitgestrekte landschappen en de zich tot enge-
len van de snelweg ontpoppende vreemdelingen, bleek mijn oude leven niet 
meer te voldoen. De stad werkte op mijn zenuwen. Mijn kleine appartement, 
waar oude geesten in hoeken op de loer lagen, begon schaduwen te werpen 
op mijn pas ontdekte mogelijkheden. Daarnaast was mij een niet gering won-
dertje overkomen: ik had een contract gekregen om een boek te schrijven, 
mijn eerste. Om alles wat ik had gezien en meegemaakt in woorden te vatten 
had ik behoefte aan ruimte en concentratie. Dus vijf jaar na mijn aanvanke-
lijke diagnose en toen ik bijna achtentwintig jaar was, pakte ik mijn spullen, 
onderverhuurde mijn appartement en verkaste naar een blokhut in Vermont 
om te gaan schrijven.

Ik kwam daar aan in de zomer en als uitzicht had ik een glooiende heuvel 
die was omzoomd door ongekend groene bossen. Aan de voet van de heuvel 
stonden twee appelbomen en nu en dan kwamen er herten langs die knab-
belden van de gevallen vruchten of hobbelde er een beer over de grasvlakte. 
Afgezien van mijn sjofele terriërkruising Oscar was ik daar alleen. Mijn een-
zaamheid werd alleen onderbroken door telefoontjes van dierbare vrienden 
als Max Ritvo, een briljante dichter die midden in een experimentele behan-
deling zat voor zijn Ewing-sarcoom in een gevorderd stadium, anders had ik 
alleen het gebabbel in mijn eigen hoofd als gezelschap en zonder ook maar 
iets wat mijn gedachten kon afleiden of sturen, was dat een kakafonie van 
verwarring en twijfel.

Daar, in de rust van die blokhut, werd ik geteisterd door allerlei grote le-
vensvragen, vooral over het schrijven van mijn verhaal, wat ik wel en niet 
moest vertellen en hoe je met zo’n enorme klus moest beginnen, want ik had 
geen idee. Ik nam me voor om elke dag een bepaald aantal woorden te schrij-
ven en me erdoorheen te worstelen. Ik stond om vijf uur ’s ochtends op, zette 
een pot koffie, stak het hout in de haard aan en ging aan de keukentafel zit-
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ten om te schrijven. Maar er is niets zo confronterend als het aanmaken van 
een nieuw Word-document met de titel ‘Boek’, de woorden ‘Hoofdstuk één’ 
te typen en naar het meedogenloze knipperen van de cursor te kijken, dat de 
angst dat mensen je een kneus vinden, de onzekerheid of je een creatieve uit-
daging wel aankunt en het stemmetje binnen in je dat zegt: ‘Wie kan het ook 
maar iets schelen wat ik te vertellen heb?’ lijkt te combineren.

Daarom besloot ik mijn dagboek weer tevoorschijn te halen. Ik begon met 
het schrijven van de ‘ochtendbladzijden’, een methode die bekend werd door 
Julia Cameron in Leven volgens The Artist’s Way. Dit is het idee: voordat je 
echt wakker bent, voordat je je tanden hebt gepoetst of koffie hebt gedron-
ken, kortom voordat de criticus die in je huist ontwaakt is, schrijf je, met de 
hand, alles wat in je opkomt op, drie bladzijden lang. In mijn ochtendblad-
zijden schreef ik over van alles. Over de bomen en de herten, over geheimen 
uit mijn kindertijd, over eenzaamheid, over mijn dromen. Over dingen die 
ik had gezien en gedaan tijdens mijn roadtrip, over het oplichterssyndroom 
dat mijn boekcontract had veroorzaakt en over de angst dat mijn eigen ver-
haal dat ik zou schrijven verkeerd begrepen of bekritiseerd zou worden, of 
misschien nog erger: zou worden genegeerd. Ik schreef veel over de verwoes-
tingen die kanker veroorzaakt had en hoe die waren uitgezaaid tot in de ver-
houding met mijn ex, over de pijn en de spijt die ik voelde over de manier 
waarop onze relatie beëindigd was. Ik schreef over het zich opeenhopende 
verdriet over de vele medepatiënten met wie ik bevriend was geraakt en die 
ten prooi waren gevallen aan deze gruwelijke ziekte, onder wie Max, die een 
paar weken nadat ik in de blokhut was aangekomen was overleden. Ik schreef 
over mijn verdriet, en over zijn gedichten. Ik schreef over de muzikant met 
wie ik nu en dan afsprak en over mijn angst om mezelf open te stellen voor 
een nieuwe liefde. Ik schreef over de mens die ik wilde worden en de afstand 
die er nog bestond tussen haar en mij.

In plaats van angstig of bang wakker te worden ervoer ik na verloop van 
tijd een duidelijkere, hoewel bescheiden doelgerichtheid: het enige wat me te 
doen stond was het schrijven van de drie bladzijden. Het doel om drie blad-
zijden te schrijven voelde als een opgave, maar wel een die ik kon opbren-
gen. Het groeide uit tot mijn ochtendmeditatie en zorgde ervoor dat de chaos 
in mijn hoofd verdween. Het bevrijdde me van het beklemmende perfectio-
nisme en bood me de mogelijkheid mezelf warm te schrijven voordat ik me 
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stortte op het schrijfwerk van de rest van de dag.
Maar met het verstrijken van de weken kwam ik erachter dat ik meer no-

dig had dan het schrijven van de ochtendbladzijden om dat niveau te berei-
ken. Natuurlijk werd ik beter in het beschrijven van de wirwar van vragen 
en gedachten in mijn hoofd, maar als je klem zit in je leven kun je ook klem 
raken in een op jezelf gerichte afdeling van je eigen gedachten. En zo was het 
bij mij. Het lukte me niet de vaste, afgezaagde patronen te doorbreken. Ik 
raakte verstrikt in zich telkens herhalende overwegingen. Ik legde mijn pen 
neer wanneer mijn energie opraakte, wanneer ik steeds dezelfde verzuchtin-
gen onder woorden probeerde te brengen of wanneer ik mezelf uitputte met 
de zoveelste onsamenhangende monoloog over mijn ex. Ik raakte verveeld 
door de klank van mijn eigen stem.

Op zoek naar een nieuwe ingang las ik elke ochtend voordat ik aan mijn 
eigen dagboek begon de stemmen van andere schrijvers die beroemd gewor-
den dagboeken hadden bijgehouden, zoals Sylvia Plath, Susan Sontag en Isa-
belle Eberhardt. Om mezelf op te laden, mezelf een zetje te geven, las ik een 
bladzijde of soms zelfs maar een willekeurige alinea.

Dat was een caleidoscopische ervaring. Een zin, een idee, een anekdote kon 
mijn inzichten veranderen: mijn kijk op de zaak werd erdoor veranderd en 
vernieuwd. Wat er over Plath wordt gezegd blijft zo vaak beperkt tot de ver-
halen over de pijn die ze heeft geleden, maar in haar dagboeken was ze grap-
pig en scherp, waardoor ik zin kreeg speelser te gaan schrijven. Sontag was 
altijd op zoek en consequent, waardoor ik de neiging kreeg dieper te graven 
en op zoek te gaan naar de betekenis onder de oppervlakte van mijn verha-
len. De reisdagboeken van Eberhardt stonden vol wilde escapades – over de 
minnaars die ze had, de drugs waarmee ze experimenteerde, de genderrol-
len die ze negeerde – waardoor ik mezelf toestond te schrijven over bepaalde 
aspecten van mezelf waarvan ik eerder vond dat ze te ver gingen.

Lange tijd heb ik gedacht dat het bijhouden van een dagboek isolement kan 
omtoveren tot een creatief alleen-zijn. Maar ook lezen kan die verandering tot 
stand brengen. In plaats van je opgesloten en alleen te voelen met je gedach-
ten ben je in gesprek. Je verkeert in gezelschap. Die zomer proefde ik van de 
schitterende literaire non-fictie van Annie Dillard. Haar liefdevolle aandacht 
voor de natuur wees me erop dat ik niet alleen was in de bossen van Vermont: 
tijdens mijn dagelijkse wandelingen werden de omgevallen boomstammen, 


